
 

Beste schuttersvrienden en vriendinnen,  
Gildebroeders en zusters en allen die het  
schutters en gildeleven in Gelderland een  
warm hart toedragen, 
 
Nu het daglicht minimaal is, kruipen we sneller in onze huizen,  
bij een mooie versierde boom en genieten we van de  
sfeer welke we gecreëerd hebben in onze omgeving. 
Even een tijd van rust, even een tijd van bedenkingen en  
ontmoetingen met vrienden en familie.  
 
Namens het federatie bestuur wens ik u allen  
ook deze rust even toe.  
Er is zoveel gedaan het afgelopen jaar en dat zal volgend jaar  
niet anders worden op verenigingsgebied.  
 
Maar weet dat uw inzet er aan toe bij zal dragen dat we weer  
een mooi schuttersjaar tegemoet zullen gaan.  
Waar we samen met elkaar mooie en  
vooral gezellige momenten zullen beleven die lang in  
ons geheugen zullen blijven voortleven.  
 

   
Ik wens u allen fijne feestdagen en een 
goed en vooral gezond 2024 toe.  
 

Namens het Federatie bestuur,  
Wim Sanders  
Voorzitter. 
 


