Gildebroeders en Zusters,
Schuttersvrienden en vriendinnen,

Corona leek voor ons één ver-van-je-bed-show,
maar nu is dat nog steeds, het ware scenario....

Met dit in ons achterhoofd, sluiten we het
“bijna schuttersloze” jaar 2020 af.

Het was een jaar van, onwetend en onzekerheid.
Kunnen we wel... of kunnen we niets,.... Als we nu toch... wat dan... en als,... en... ?

Vraag op vraag bleef zich maar opstapelen,

zeker in het begin van deze pandemie.

Daarom gooien we misschien straks op 31 december
de deur van 2020 hard dicht....
of... hebben we er ook van geleerd?
Hoe kwetsbaar de mensheid eigenlijk is,
hoe nietszeggend onze drang is naar een bepaald verlangen.
Want als er een knik in de kabel van het alledaagse leven

komt, kun je niet anders doen dan deze te volgen....

Met die gedachte sluiten we 2020 af en hopen we samen
op een betere toekomst, voor ons allen...

als persoon, in ons gezin, op ons werk en in onze hobby’s.

En het schutterswezen is zo’'n hobby. Een grootse hobby!

Waar broederschap, trouw en dienstbaarheid niet alleen mooie woorden zijn.

Maar waar deze woorden werkelijkheid worden.
We hebben allemaal diezelfde spanning gehad en we hebben er allemaal hard aan gewerkt
om er het beste van te maken.
We gaan met een frisse blik kijken naar 2021.

Namens het federatiebestuur, wens ik u allen fijne feestdagen
en vooral een gezond en gezegend 2021 toe!




