
Nu wij na enkele weken terug kijken op het afscheid van  

mijn man, vader en opa  

 

Eddie te Kloese,  

 

beseffen wij dat hij door velen  

gekend en gewaardeerd werd.  

Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.  

Voor de mooie woorden, uw medeleven en prachtige bloemen. 

Het is voor ons een grote steun. 

 

Familie te Kloese. 

 

 


